
Ons medeleven gaat uit naar hen die achterblijven. Moge

ons geloof in de verrijzenis tot steun zijn om het verlies te

dragen en de hoop op een weerzien levend houden.

Overleden:
8-05-24            Truus Ebbers, 91 jaar

13-05-24          Leo Rutten, 76 jaar

13-05-24          Gerritje Arts, 52 jaar

16-05-24          Frans Nillesen, 70 jaar

16-05-24          Grada Wijnhofen, 77 jaar

22-05-24          Riek Tax-Jacobs, 88 jaar

26-05-24          Toos Thoonen-Verriet, 74 jaar

27-05-24          Door Janssen-van de Logt, 95 jaar

2-06-24            Truus Oomen-Ebbers, 87 jaar

6-06-24            Mientje Verbiesen-Loeffen, 90 jaar

6-06-24            Martha Peters-Stekhuizen, 98 jaar

8-06-24            Door Hubers-Wennekers, 90 jaar

Wilt u een pastor spreken?
Pastoor Aloys van Velthoven: 06 20 16 44 73

Pastor Joke Huisintveld: 06 19 15 38 32
Diaken Peter Pot: 06 17 90 93 84

Jaargang 3, nr. 5

Lief en leed

Geachte lezer,
De zomer is begonnen! Dat betekent voor velen, dat de
vakantietijd aanbreekt. Pax, die stage loopt in onze parochie,
schrijft daar het pastoraal woord over. Ook wij gaan met
vakantie. Wij wensen u een goede zomer en veel leesplezier!  
De werkgroep communicatie. 

Zomer

Nieuwsbrief

Pastoraal woord: vakantie

 De volgende nieuwsbrief verschijnt begin
september 2024. Kopij inzenden kan tot 15

augustus. Stuur uw kopij dan naar:
communicatie@parochiegroesbeek.nl.

Kopij

Vakanties pastores

Aloys van Velthoven: 11 juli t/m 2 augustus
Joke Huisintveld: 22 juli t/m 18 augustus
Peter Pot: 12 augustus t/m 1 september

Wij feliciteren de gedoopten en hun naaste

familieleden met deze bijzondere gebeurtenis!

Gedoopt:

2-06-24      Frenkie Spanjers

23-06-24    Jada Bruijsten

29-06-24    Evi Wijnhoven

Beste broeders en zusters in Christus, nu we de vreugde van de vakantie vieren, wil ik jullie allemaal een gezegende en vredige
tijd toewensen. Moge de liefde en het licht van Christus met u en uw dierbaren zijn.
Laten we in dit seizoen van vreugde en geven niet vergeten onze zegeningen met anderen te delen en een teken van hoop en
vriendelijkheid te zijn voor de mensen om ons heen. Laten we, terwijl we door dit leven navigeren, elkaar blijven steunen en
bemoedigen en een gemeenschap van geloof, liefde en dienstbaarheid blijven opbouwen. Geachte metgezellen, een vakantie 
biedt een kans om te pauzeren en dankbaarheid te tonen voor vroegere prestaties, terwijl ze gretig anticiperen op de toekomst. 
Wij kunnen dan nadenken, Gods voorzienigheid erkennen, waarderen de steun van onze familie en vrienden, en benaderen wat
voor ons ligt, met hoop en enthousiasme. We zijn verwant aan herders, toevertrouwd met verantwoordelijkheden ten opzichte 
van onze directe gezinnen en de samenleving in het algemeen. Onze meest diepgaande verbinding ligt in de spirituele binding, 
die is afgeleid van onze keuze als kinderen van God tijdens de doop, versterkt door de Heilige Eucharistie, en voortdurend ver-
fijnd door onze dagelijkse daden van verzoening met God in het sacrament van boetedoening. Door deze praktijken verenigen we
ons leven met Christus en, vervolgens met elkaar. De vreugde die ik ervaar in jullie aanwezigheid, is echt overweldigend; hoewel
mijn gebruik van het Nederlands een uitdaging kan zijn om te begrijpen, helpen uw geduld en attente luisteren de geest en
waarden die Christus vertegenwoordigt in het bevorderen van een gemeenschappelijke manier van leven.  

Deze vreugde is gericht op de Heer, die getuige is van je dagelijkse daden van vriendelijkheid, toewijding
en zelfopoffering bij het nastreven van discipelschap, zowel voor jezelf en anderen, in lijn met zijn
goddelijke wil. Moge onze reis in het beantwoorden van de oproep van ons christelijk geloof, zich
kenmerken door een toewijding aan synodaliteit, die ons overtuigt om onze missie actief te manifesteren
en als getuigen van Christus te dienen, waardoor een geest van wederzijdse dienst in onze gezinnen en
gemeenschappen wordt uitgevoerd. Dienstbaarheid is inderdaad de kern van ons christelijke bestaan.
Moge God ons allen zegenen en ons leiden in het komende jaar.
Met liefde en zegeningen,   Pax Driwale



 HSB = koor Horst Sion Breedeweg

Liturgische agenda
 Elke dinsdag en donderdagochtend om 9.00 u. is er een H. Mis in de Cosmas en Damianuskerk.

Bij bijzondere omstandigheden kan dat een woord- en communieviering zijn. 
Iedere donderdagochtend na de viering, rond 9.30 u, is er gelegenheid tot aanbidding van het

Allerheiligste. 



Een cliënt van Pluryn wil graag op zondagochtend naar de
Cosmas en Damianuskerk. Wie wil met haar meegaan? Voor

meer informatie en aanmelden:
j.huisintveld@parochiegroesbeek.nl of 
06 19 15 38 32.  Alvast hartelijk dank!

Gevraagd: vrijwilliger

Een van de onderwerpen waar het bestuur de laatste maanden aandacht aan heeft gegeven is de administratie en

het onderhoud van de kerkhoven. De administratie van het kerkhof op de Breedeweg was nog handmatig. Die van de

Kloosterstraat en de Horst waren al digitaal. Afgelopen jaar zijn alle administraties omgezet in een door het bisdom

ondersteund systeem, waaruit allerlei informatie op een eenvoudige manier gehaald kan worden, zoals verlenging

grafrechten, gegevens rechthebbende etc. Hierdoor hebben we nu in beeld voor welke graven opdracht gegeven is

door de rechthebbende om het graf te ruimen. Er zijn sinds 2018 geen graven meer geruimd.  Dit jaar zullen

daarom een groot aantal graven geruimd gaan worden.  Ook  weten we nu voor welke graven geen grafrechten meer

betaald worden en onbekend  is of de wens is om deze nog te verlengen. Er komen bordjes bij de graven te staan

met het verzoek aan de rechthebbende om contact op te nemen met het secretariaat van de parochie. Indien er niet

gereageerd wordt op deze bordjes, worden deze graven na een halfjaar ook geruimd.  Door deze acties zullen een

groot aantal graven die vervallen zijn verdwijnen. Ook het onderhoud van de kerkhoven heeft onze aandacht.  Door

gebrek aan vrijwilligers is het met name op het kerkhof aan de Kloosterstraat bijna niet mogelijk om het onkruidvrij

te houden.  Door de klimaatverandering hebben we te maken met zware regenval en extreme hitte in de zomer.

Door de regen spoelt het zand onder de graven weg, waardoor deze verzakken.  Om dit aan te vullen is veel extra

werk.  Daarom gaan we komende jaren op de plek van de geruimde graven beplanting aanbrengen. Op deze manier

hopen wij in de komende tijd een plaats te creëren waar de nabestaanden van de overledenen een goede plek

hebben om te herdenken en troost te vinden.

Terugblik feestelijke parochieavond
 De parochieavond op 18 juni in de Mallemolen was erg

gezellig. Theo van Blitz verzorgde de muziek en vele voetjes
gingen van de vloer! Ook die van Lenie Rieken. Haar

droomwens ging in vervulling: het dansen van een Engelse
wals! Op de foto danst ze met haar buurjongen Joop Lieffers.

Vanuit het bestuur

Eerste Heilige Communie en Vormselviering
Zondag 26 mei hebben we de Eerste

Heilige Communie en het Vormsel

gevierd, voor het eerst gecombineerd in

één viering. Deken Kimman heeft de

vormelingen gevormd. Het was mooi en

erg feestelijk! Een prachtig resultaat van

een eerste jaar familiepastoraat!

Foto's: Rudy van Duijnhoven



MIVA ondersteunt al meer dan 85 jaar lokale pioniers in Afrika, Azië, en Latijns – Amerika. Zij helpen mensen in

afgelegen gebieden voor wie medische zorg, onderwijs en andere basisvoorzieningen te ver weg zijn. Het zijn de

kwetsbaren, vooral kinderen met een handicap, die hiervan het meest te lijden hebben. Gelukkig zijn er mensen die

het als hun roeping zien deze kwetsbare mensen te helpen, hoe moeilijk de weg ernaartoe ook is. MIVA ziet het als

missie om deze mensen te steunen met onmisbare vervoers – en communicatiemiddelen.  

HOE KUNNEN WIJ HELPEN? 
Door de jarenlange ervaring en het opgebouwde netwerk kan MIVA de pioniers voorzien van het juiste vervoers – of

communicatiemiddel. Zo vergroot MIVA hun bereik waardoor zij in staat zijn om meer mensen te helpen. Juist op die

plekken waar de hulp het hardst nodig is en levens kan redden. Wij als rijke, westerse parochiegemeenschap kunnen

deze mensen helpen door mee te doen aan de collecte of een bankstorting te doen. 

Mocht u een bijdrage willen overmaken dat kunt u dat doen door storting op de plaatselijke Rabobank op IBAN

nummer NL24 RABO 0117 4075 50 t.n.v. het missiecomité met vermelding WNM 2024. Wij danken u bij voorbaat voor

uw financiële steun.    Namens MOV, Teun van Grinsven  https://www.mensenmeteenmissie.nl/ 

   Dit is een nieuwsbrief van de parochie H.H. Cosmas en Damianus. Als u een vraag hebt, of een misintentie wilt opgeven, 
   kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat:  Email: info@parochiegroesbeek.nl, telefoon: 024 397 14 73. Bezoek-
   en postadres: Kloosterstraat 2, 6562 AW, Groesbeek (ingang Pannenstraat). Openingstijden: maandag t/m vrijdag tussen 
   9.00 u. en 12.00 u. Meer informatie vindt u op onze website: www.parochiegroesbeek.nl. 
   Rekeningnummer NL82 RABO 0117 4373 52

MIVA collecte 
in het weekend van 24 en 25
augustus 2024 onder het motto
“Doorbreek armoede maak onderwijs
bereikbaar ” 
Miva gelooft in mensen die zich
inzetten om anderen te helpen

26 september is de dag van de patroonheiligen van onze

parochie, Cosmas en Damianus. Dat vieren wij op 22

september om 10.00 u in de Cosmas en Damianuskerk.

Ook openen wij dan het pastoraal werkjaar. Het thema zal

zijn: Samen in gebed. Dit in verband met de oproep van

onze paus, om te bidden voor het jubeljaar 2025. In een

jubeljaar draait het om de verzoening tussen mensen

onderling en met God. Paus Franciscus vraagt in het

bijzonder iets te doen voor de zwakkeren in de

samenleving.

Er is een kinderwoorddienst. Na de viering is er een

gezellig samenzijn, met activiteiten voor de kinderen. En

rond 12.30 u is er gratis friet! Van harte uitgenodigd!

Meer informatie over Cosmas en Damianus vindt u op

onze website, bij ‘geschiedenis’.

Het pastoraal team en het parochiebestuur

22 september opening pastoraal jaar


